KERKKLOKJE VAN 25 MAART 2025 (nr. 06)

Pastoor Geilen tel. 045 5241208
b.g.g 06 25393435.

Koster Schra Rijkx tel. 06 50508913;
Frank Bisscheroux tel. 06 14933993.

Parochiebureau voor vragen en
intenties op dinsdag in de pastorie
door vrijwilligers van 09.30 -10.30 uur,
tel. 5241208.

Parochiebureau pastoraal: donderdag
van 14.00 - 16.00 uur.

Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL50 RABO 0137 7015 19

of NL90 INGB 0001 0346 51 t.n.v. Parochie H. Bavo.

Misintenties en andere betalingen: NL32 RABO 0137 7038 80 t.n.v. Parochie H. Bavo
Klussendienst: De klussendienst doet kleine klusjes voor die mensen die niemand
hebben die hen kan helpen. Telefonisch opgeven (5241208) op dinsdag en vrijdag van
9.30u.-10.30u.

Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste
vrijdag van de maand of bezoek van pastoor op prijs stelt kunt u dat doorgeven op tel.
045 5241208. Ook voor ziekenbezoek in het ziekenhuis of kliniek door vrijwilligers kunt u
dit nummer bellen.

Website: www.bavonuth.nl

Facebookpagina: Parochiecluster Méér-kerk

E-mailadressen: pastoor@bavonuth.nl; secretariaat@parochieclustermeerkerk.nl;
redactiekerkklokje@bavonuth.nl; parochiebureau@bavonuth.nl.

MISINTENTIES VAN 30 MAART t/m 19 APRIL 2025

Zondag 30 maart 09.30 uur: Halfvasten H. Mis m.m.v. Gemengd Bavokoor (met
live streaming).

Intenties:

- overleden leden Gemengd Bavokoor m.n. Fienie van Engelen, Thea van Kan en Mia
Nijsten-Smeets;

- jrd. ouders Mathieu en Arnoldina Habets-Martens (stg);

- 2% jrd. Hub Consten;

- voor de levende en overleden Mariavereerders van de Mariakapel Hellebroek.
Maandag 31 maart 09.00 uur: H. Mis (met live streaming).

Vrijdag 4 april 09.00 uur: H. Mis (met live streaming).

15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Zondag 6 april 09.30 uur: H. Mis (met live streaming).
Intenties:

- Elly America (stg);

- jrd. Harie Keulen.

Maandag 7 april 09.00 uur: H. Mis (met live streaming).
Vrijdag 11 april 09.00 uur: H. Mis (met live streaming).
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Zondag 13 april 09.30 uur: H. Mis (met live streaming).
Intentie: 1e jrd. Wiel Jongen, tevens voor Ans Jongen-Harst.
Maandag 14 april 09.00 uur: H. Mis (met live streaming).
Vrijdag 18 april Goede Vrijdag

10.30 uur: Kinderkruisweg communicanten

15.00 uur: kruisweg.




1. THEMA: Zorgen voor en steunen op elkaar

Het is ontroerend om te zien hoe
ouders met hun pasgeboren
kindje omgaan. Voelt het kind
zich op zijn gemak, is het bang,
hongerig of verdrietig? In hun
verzorging spelen de ouders op al
deze reacties van hun
hulpbehoevende wezen in. Zelfs
met babyfoon en/of camera
willen ze het in zijn kamertje in
de gaten houden. Dezelfde zorg
besteden ze aan hun kind als het
naar school gaat. De gevaren op
straat moeten duidelijk gezien en
vermeden worden. Pas binnen de
schoolhekken nemen de leerkrachten die taak van de ouders over.

Ja, alles moet zorgvuldig geregeld zijn. Dit geldt niet alleen voor de opvoeding van
kinderen, maar voor elk huishouden, ook die van de kerk.

Als Jezus na zijn verrijzenis weer aan zijn apostelen verschijnt op het strand, krijgen
deze een omscholingscursus. Petrus krijgt een duidelijke opdracht van Jezus: ‘Petrus, jij
bent pienter genoeg om de kar te trekken. Hoed de lammeren en de schapen. Ga dus
behoedzaam om met allen, zodat niemand zoekraakt en iedereen tot haar of zijn recht
komt.” Dat werd de apostelen niet altijd in dank afgenomen, soms werden ze hier zelfs
voor ter verantwoording geroepen en geslagen. Ja, het doet soms pijn om je
verantwoordelijkheid waar te maken, om je
taak als behoeder van anderen uit te
voeren.

Daarom: grote bewondering voor alle
ouders, grootouders en opvoeders in
scholen, leiders in verenigingen,
bestuurders in bedrijven en in de politiek,
die vanuit hun verantwoordelijke positie al
hun krachten inzetten om de aan hen
toevertrouwde mensen zo goed mogelijk tot
hun recht te laten komen. Want alleen door
behoedzaam met elkaar om te gaan,
kunnen we een

beetje hemel op aarde waarmaken. En
daartoe hebben we deze veertigdagentijd nodig een tijd van bezinning, een tijd om
(weer) met Jezus verbonden te zijn.

Pastoor Jan Geilen

2. PAROCHIEAGENDA

- elke donderdag 15.00-16.00 uur: kerk helemaal open; pastoor Geilen is aanwezig
- maandag 7 april 20.00 uur: doopvoorbereiding (pastorie)

- elke 2° zondag van de maand is na de mis koffie achter in de kerk (13 april)

3. MENSLIEF, IK HOU VAN JOU

Kunt u zich nog herinneren dat er vroeger een Bond zonder Naam bestond, die elke
maand een spreuk uitgaf die je thuis kon ophangen? Krachtige uitspraken die je bijbleven
waren het. Een daarvan schoot mij zomaar te binnen: “Zeg ook eens iets goeds van mij
terwijl ik nog leef.”

Bij uitvaarten, in de kerk of in de aula van een crematorium wordt er over de overledene
gepraat. Vaak hoor je dan pas hoe het leven verlopen is, hoeveel deze persoon betekend
heeft, hoeveel goeds hij gedaan heeft. En ja, dan denk ik soms: “Had hij dat zelf maar
kunnen horen.”

Zo is het ook met spreken OVER een persoon. Naast helaas kwaadsprekerij, wordt er



geregeld ook verteld hoe vriendelijk, behulpzaam, geduldig en, vul zelf maar in, een
bekende is geweest. Wat zou het dan een weldaad zijn om dat niet alleen te vertellen
over iemand, maar ook rechtstreeks te zeggen aan iemand. Dat roept een warm,
verbindend gevoel op zowel bij de verteller als bij de ontvanger. Gezien worden door een
ander, dat doet je leven.

En wat nu als je zelden of nooit bevestigd wordt in wie je bent of wat je gedaan hebt?
Dan ligt algauw verbittering of eenzaamheid op de loer. Pijnlijk en gevaarlijk want de
worm van verbittering knaagt je van binnen uit op. Hiertegen is maar één remedie:
dankbaarheid om wat je wel hebt, op zoek gaan naar de kleine lichtjes. Ik sprak eens
een dame van in de 90. Ze had in haar werk zoveel goeds betekend voor kinderen en
ouders. Nu was ze als weduwe zonder kinderen, zo goed als blind opgenomen in een
verzorgingshuis. Ik vroeg haar wat het geheim was om zo oud te worden. Zonder
aarzelen antwoordde ze: “Dankbaarheid.” Ze was niet meer gekend, ze kreeg nauwelijks
bezoek en toch was dat haar antwoord. Toen kon ik haar ook bij leven zeggen hoe
belangrijk de woorden waren.

Marie-Rose Van de Wall

4. BAVOPENNING VOOR VIC JANSSEN
Aan het einde van de Eucharistieviering van 16 maart riep pastoor Jan Geilen Vic Janssen
— . =F == naarvoren.
1 e Pastoor zei dat hij al op de
vrijwilligersavond in januari aan Vic de
Bavopenning had willen uitreiken. Maar
toen was Vic niet aanwezig.
Hij krijgt deze penning met oorkonde
als teken van erkenning voor het vele
werk wat Vic doet in onze parochie. Vic
zorgde dat de pastorietuin er altijd
tiptop uitzag, ook naar de mening van
voorbijgangers.
Ook de kerktuin verzorgde hij. En als er
ergens een klusje was dan draaide Vic
daar zijn hand niet voor om. Helaas
willen die handen fysiek niet meer en
komt er een einde aan dit werk.
Maar met de organisatie van het
‘zeumere’ en bundelen van de
‘kroedwdsj’ gaat hij door en blijft hij
toch nog vrijwilliger in onze parochie!

5. UITNODIGING 'OP ZOEK NAAR ZINGEVING’

We hebben gemerkt dat juist in deze tijd er onder jongeren een groeiende behoefte is
aan zingeving. Zo willen jongeren graag een ontmoetingsplek om gezellig samen te
komen en uit te wisselen over allerlei thema’s die hen bezighouden en die spelen in hun
leven en / of hun geloof.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan relaties en huwelijk, of leven als Jezus Christus,
Bijbelstudie, bezinningsmomenten, maar daarnaast ook aan gewoon gezellig samen zijn
met leeftijdsgenoten en samen uitwisselen hoe om te gaan met de uitdagingen van deze
tijd.

Zoek jij ook naar zingeving, wil je je geloof verdiepen of wil je uitwisselen met
leeftijdsgenoten over wat jou bezighoudt?

Dan mag je je aangesproken voelen want we willen graag leerzame en gezellige
samenkomsten organiseren voor jongeren van ca. 16 tot 30 jaar die geinteresseerd zijn
in het ontdekken en verdiepen van hun geloof, maar die dit ook heel praktisch willen
verbinden met hun dagelijks leven.

Zo willen we graag jongeren in onze dorpsparochiegemeenschappen verbinden,
inspireren en ondersteunen in o.a. hun zoektocht naar zingeving of verdieping van hun
geloof.



En dat doen we door het bieden van een ontmoetingsplek, een ruimte voor vriendschap
en geloof. Een plek waar je welkom bent met al je vragen, twijfels en ervaringen.

De volgende avonden ben je van harte welkom:

Dinsdagavond 25 maart 19.00 uur — 21.00 uur: thema-avond over relaties en
vriendschappen. We wisselen samen uit over dit thema. Iedereen mag op tafel leggen
wat hem / haar bezig houdt, welke vragen er zijn, welke ervaringen je hebt etc.

Na deze uitwisseling gaan we ontdekken wat de Bijbel ons heeft te vertellen over dit
thema.

We ronden de themabespreking af met gebed/aanbidding, waarna we nog gezellig samen
zijn. Tevens overleggen we samen welk thema of welke activiteit de volgende
bijeenkomst op het programma zal staan.

Dinsdagavond 22 april 19.00 uur — 21.00 uur: thema of activiteit nader te bepalen in
gezamenlijk overleg.

Dinsdagavond 27 mei 19.00 uur - 21.00 uur: eveneens eigen gekozen thema of
activiteit in onderling overleg.

Iedere avond staat een eigen thema of activiteit centraal in gesprek, gebed en
gezelligheid. Dus, save the dates if you can ®).

Wil jij er 66k graag bij zijn? Laat mij, pater Charles, dan even iets weten: 06 -
39431465 of stuur me een e-mail: ch.leta@montfortanen.nl

Plaats: In verband met het verbouwingsplan van het Klooster Montfortanen zal
de locatie pas bekend worden gemaakt bij de aanmelding.

We hopen jou ook te mogen ontmoeten.

Groetjes, Pater Charles Leta, smm

WEET U DAT:

- Hallo Beekdaelen nog maar 15x per jaar verschijnt en dat 2 weken voor de
verschijningsdatum de intenties aan HB moeten zijn doorgegeven van 3 weken? Geef de
intenties dus op tijd door!

- u de parochie helpt door zoveel mogelijk kerkbonnen te gebruiken i.p.v. cash?

- Judith van Judith’s BloemStijl tweewekelijks voor een boeket bloemen op het altaar
zorgt?

- U nog steeds bij de Jumbo houdbare levensmiddelen kunt deponeren (SAM-SAM) voor
de mensen die minder te besteden hebben?

- er fotocollages van kruiswegen te zien zijn in het klooster van Wittem t/m 18 april?

CITAAT:

In de tuin van mooie herinneringen
is het altijd zomer.

Shakespeare



